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Oktobermaand- rozenkransmaand  
 
Oktober is een Mariamaand en de rozenkransmaand. Dat heeft alles te maken met 
het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober. Op die datum 
vond in 1571 bij de Griekse havenstad Lepanto een beroemde zeeslag plaats. De 
christelijke landen wisten in die slag de islamitische Ottomanen te verslaan. De paus 
had alle christenen opgeroepen de rozenkrans te bidden en Maria’s voorspraak af 
te smeken. Als de christenen zouden winnen – zo beloofde de paus – zou hij een 
officieel feest van de rozenkrans instellen. En zo gebeurde het. Er werd een paar 
keer met de datum geschoven, maar sinds 1914 wordt het feest van de rozenkrans 
gevierd op 7 oktober. Paus Leo XIII wijdde zelfs de hele maand oktober aan Maria 
toe. 
 
De rozenkrans als gebedssnoer is overigens al veel ouder. Al in de Middeleeuwen werd het gebed in 
kloosters gebeden. Het waren vervolgens vooral de dominicanen die de devotie voor de rozenkrans 
verspreidden. Maria was aan hun stichter, de heilige Dominicus (1170-1221), verschenen. Er zijn tal 
van afbeeldingen bekend waarop Maria vanuit de hemel de rozenkrans aan Sint-Dominicus 
toevertrouwt. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij 
leken bekend. Ook werden er op veel plaatsen rozenkransbroederschappen opgericht. 
 
Op maandag 7 oktober zal in Eys voorafgaand aan de avondmis om 18.30 uur de rozenkrans worden 
gebeden, gevolgd door de Allerheiligste Zegen. Daarna vindt de Eucharistieviering plaats, die wordt 
opgeluisterd door het dameskoor Octavia. 

 
Welkom aan Kapelaan Jerome Jerry 
 
Vanaf 1 september zal er een nieuwe kapelaan werkzaam zijn in onze 
parochies: Jerôme Jerry. Onlangs is hij in zijn thuisbisdom in India tot diaken 
gewijd, en aan het begin van 2025 zal hij de priesterwijding ontvangen. Het is 
een grote eer om hem te mogen begeleiden tijdens zijn laatste stappen naar 
het priesterschap.  
 
Kapelaan Jerry zal benoemd worden voor de acht parochies van ons cluster 
en is in het bijzonder aanspreekpunt voor de parochiefederatie EMS (Epen, 
Mechelen en Slenaken). Hij is 31 jaar jong en verblijft al enkele jaren in 
Nederland, waar hij zijn studies volgde aan het grootseminarie Rolduc. Hij 
woont voorlopig in de pastorie in Eys. 
 
Wij nodigen u allen uit om onze nieuwe kapelaan met gebed te begeleiden, zodat hij zich  
welkom en gesteund voelt. We wensen hem veel heil en zegen op zijn weg naar het priesterschap. 
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Overleden  

Dhr. Cor van Herk is op 84 jarige leeftijd te Eys overleden. De crematie heeft dinsdag 3 september 

plaats gevonden.  Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 

 

Vrijwilligersbijeenkomst zondag 6 oktober 
Op zondag 6 oktober a.s.  organiseert onze parochie de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. De rol 
van de vele vrijwilligers in onze parochie is van onschatbaar belang. Het kerkbestuur wil daarom 
alle vrijwilligers ook nu weer bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Alle vrijwilligers en 
hun partners zijn van harte welkom op zondag 6 oktober ‘op de pastorie’ (bij slecht weer in het 
patronaat). De aanvang van de bijeenkomst is aansluitend aan de hoogmis. Vanaf 10.45 uur wordt 
iedereen welkom geheten met koffie, thee en wat lekkers, om vervolgens tot ongeveer 14.00 uur 
onder het genot van een of meerdere drankjes bij te praten. 
 

Dierenzegening zondag 6 oktober 
Werelddierendag wordt steeds gehouden op vier oktober; het 
patroonsfeest van de heilige Franciscus van Assisi. Hij had een diep 
respect voor al het leven. Hij zag in de natuur een weerspiegeling van 
de harmonieuze wereld die de Schepper voor ons bedoeld heeft, een 
wereld waarin mens en dier samenleven in vrede.  
De heilige Franciscus staat bekend om zijn bijzondere band met de 
dieren. Zo wordt verteld dat hij ooit een preek heeft gehouden voor een 
groep vogels die, in plaats van weg te vliegen, aandachtig luisterden 
naar zijn boodschap. Franciscus beschouwde alle levende wezens als 
broeders en zusters. 
Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons deze speciale band te vieren tijdens de 

dierenzegening op zondag 6 oktober om 16.00 uur, rond de kerk.  Breng je huisdier mee en laten 

we samen een moment van dankbaarheid en respect voor het leven delen. 

 

Cursus ‘Liturgische vorming’ 2024-2025  
In de cursusreeks ‘Liturgische vorming’ staan dit seizoen oude Limburgse gebruiken volksgeloof 
centraal.  Vormen zij het einde van een tijdperk of bieden ze nieuwe kansen?  Dat is de vraag die in 
zes bijeenkomsten wordt gesteld.  De cursus wordt gegeven op twee locaties: in Gulpen en in Venray. 
Processies door het veld of over straat, kruidenboeket of palmtak, het zegenen van alles wat los of 
vastzit, wijwater, wierook, paaseieren en driekoningenkoek, carnaval en oogstdankfeest, ijsheiligen, 
Hubertusmarkten en paardenzegeningen.  Vanouds hangt de rijke Limburgse cultuur van katholieke 
volksgebruiken aan elkaar.  Veel dreigt te verdwijnen.  Soms is dat niet erg en heeft het zijn tijd gehad. 
Van andere zaken zou je je kunnen afvragen of ze niet afgestoft en opnieuw zinvol ingezet kunnen 
worden als vertrekpunt van een missionaire kerk. 
In Gulpen wordt de cursus gegeven in het Parochiehuis, Kapelaan Pendersplein 10, op zes 
zaterdagen: 19 oktober, 2 november en 7 december telkens van 13.30 uur tot 15.00 uur.  
De data voor het voorjaar van 2025 worden nog bekend gemaakt.  
Aanmelding:   Deelname kan aan alle zes de bijeenkomsten of aan afzonderlijke middagen.  
Kosten € 5 per bijeenkomst ter plekke te voldoen.  
Aanmelden kan via de mail: activiteiten@sgv-roermond.nl of via ons secretariaat. 

 
 
Dameskoor Octavia en Kerkelijk zangkoor St. Cecilia 

Op zaterdag 5 oktober maken dameskoor en kerkelijk zangkoor een 
uitstapje. Het doel van de reis is een ‘verrassing’.  
Zo worden de leden van de koren in het zonnetje gezet voor hun inzet en voor het opluisteren van de 
missen. Dat hebben ze verdiend.  
Op zondag 6 oktober verzorgt het dameskoor de muziek tijdens de Mis om 9.45 uur en op 
maandagavond 7 oktober luistert ons dameskoor eveneens de avondmis op, bij gelegenheid van 
de mariamaand oktober.                 
Op zondag 20 oktober, Wereldmissiezondag, luistert Hanzon Vocaal de hoogmis van 9.45 uur op.   

 
 
 



 
Wereldmissiemaand oktober 2024: Papoea-Nieuw-Guinea 
 
Op 20 oktober is het Missiezondag.  Dit jaar richten wij onze blik op Oceanië, in het bijzonder op 
Papoea-Nieuw-Guinea.   

In de campagne van Wereldmissiemaand 
besteedt Missio aandacht aan de catastrofale 
gevolgen van de klimaatverandering voor de 
bewoners van de Carteret Eilanden.  We laten 
zien hoe met name vrouwen een leidende rol 
op zich nemen, vaak gestimuleerd door de 
katholieke kerk.  Dat is niet vanzelfsprekend in 
een door mannen gedomineerde cultuur, waar 
geweld tegen vrouwen veel voorkomt.  
In een land waar meer dan 60 procent van de 
vrouwen slachtoffer wordt van fysiek en/of 
seksueel geweld zijn veilige plekken hard 
nodig.  De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor diverse projecten die zich richten 

op o.a. de gevolgen van klimaatverandering, vrouwenrechten en jonge – vrouwen en mannen – 
mobiliseren voor vrede. 
Meer informatie treft u aan op de site:  www.missio.nl  

Hoe kunt u bijdragen: 
In de week van 14 oktober worden huis aan huis enveloppen bezorgd, 
waarin u een bijdrage kunt doen. Deze worden in de week van 21 
oktober opgehaald door de leden van het Missiecomité.  Wanneer u 
onverhoopt niet thuis wordt aangetroffen, kunt u de envelop deponeren 
in de kerk of in de brievenbus van de pastorie.  U kunt ook een bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0361 5389 28 o.v.v. 
“wereldmissiedag 2024” of gebruikmaken van de QR-code  
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

 
 
Bijeenkomst toekomst begraafplaats Eys maandag 21 oktober 

 
In mei hebben wij een parochieavond georganiseerd. 
N.a.v. daarvan hebben wij een aantal thema’s gekozen 
om nader uit te werken.   
Een daarvan is onze begraafplaats.  
Op maandag 21 oktober organiseren wij daarom een 
bijeenkomst op de pastorie.   
Het doel is om te bekijken hoe wij onze begraafplaats 
toekomstbestendig kunnen maken.  
In deze tijd stellen mensen vaak vragen rondom 
begraven, cremeren etc.  Vaak horen we dat mensen 
wel graag op ons kerkhof zouden willen worden 
begraven of dat hun urn hier wordt geplaatst, maar wie 
moet dat onderhouden ?  Vaak horen we dat een 

grafmonument best duur is ?  Is dat een belemmering ?  Vaak horen we dat natuur-begraven mooi 
is.  Is er ook ruimte voor eventuele nieuwe begraafvormen ?  
Kunnen we dit mogelijk maken?  Zo zijn er veel vragen, maar ook ideeën.  Het is zeker de moeite 
waard dit nader uit te diepen.  Ons kerkhof ligt op een prachtige plek in ons dorp.   
Een mooie plek voor een laatste rustplaats.  
U bent van harte welkom.  Wanneer u deel wilt nemen, meld u aan bij het secretariaat van onze 
parochie.  De bijeenkomst vindt plaats op de pastorie.  
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Open Monumentendag 8 september 2024 
 
Onze H. Agathakerk in Eys was dit jaar op zondag  
8 september de hele dag opengesteld ter gelegenheid van 
de open Monumentendag 2024. De prachtige kerk en haar 
inventaris was te bezichtigen voor belangstellenden. De 
leden van de parochieraad hebben dit graag georganiseerd 
en waren de hele dag aanwezig om bezoekers te 
verwelkomen en vragen te beantwoorden. 
Bovendien waren  Arthur Prakken en Reg van Loo aanwezig 
om de geschiedenis van de kerk in geuren en kleuren aan de 
bezoekers te vertellen. 
Wat was er dan allemaal te bezichtigen ? 
Het interieur van de kerk, versierd met een aantal 
processievaandels.   
Bovendien was er een oud vaandel van zangkoor Sint Cecilia uit Eys en oude kerkgewaden.   
Het betrof hier kazuifels, dalmatieken en overige spullen.  De waardevolle schatten van onze kerk.  
Dit zijn 2 prachtige monstransen en een aantal kelken, oude kerkmissaals in gregoriaanse taal met 
gezangen en teksten. 
Er was een informatietafel ingericht met documentatie over kerk en dorp.                   
                                                                                                                            Pierre Heinen 
 
‘Van Genieten naar Geestelijke rust’ 

Na een heerlijke vakantie in mijn thuisland India, gevuld met mooie momenten met familie, feestjes 

en gezellige tijd met collega-priesters en vrienden, ging ik dit jaar voor de derde keer op bedevaart 

naar Lourdes. Samen met 600 Nederlandse pelgrims beleefde ik opnieuw een bijzondere ervaring. 

 

Na de warmte en vreugde van India begon mijn reis naar 

Lourdes met een gevoel van dankbaarheid. Maar zodra ik in 

Lourdes aankwam, maakte dat gevoel van genieten plaats voor 

een diepere beleving: een intense verbinding met het 

indrukwekkende spirituele karakter van de plek. De 

aanwezigheid bij de Mariagrot, de indrukwekkende 

lichtprocessies en het gedeelde geloof van zoveel pelgrims 

brachten me tot rust en gaven me ruimte voor innerlijke 

bezinning. 

 

Wat ik altijd bijzonder vind in Lourdes is het ritueel van het kaarsjes aansteken. Elke dag komen er 

mensen om kaarsen te branden, voor nood, dankbaarheid of met hun intenties. Dagelijks branden er 

duizenden kaarsen, een schitterend symbool van gebed. Wat ik iedereen 

aanraad is de verlichte processie van de grot van Maria naar het 

heiligdom. Elke pelgrim draagt een kaarsje en bidt in zijn eigen taal, maar 

het ritme van het gebed is zo universeel en devotioneel, dat het een 

onvergetelijke ervaring is. Het geeft je niet alleen rust, maar ook dieper 

inzicht in het geloof en het leven. 

 

Deze bedevaart was een overgang 

van vreugdevol genieten naar een geestelijke rust die vanuit het 

diepste van mijn hart kwam. Ik verliet Lourdes vervuld van vrede, 

kracht en een vernieuwd geloof. Lourdes blijft een 

indrukwekkende plek voor mij en ik kijk er nu al naar uit om 

volgend jaar weer terug te keren. 

 
                                                                      Kapelaan Siju 



 
 
Verslag Dekenale Bedevaart Banneux 29 augustus 2024 
 
Op deze zeer zonnige donderdag was de dekenale bedevaart van het dekenaat Gulpen naar 
Banneux. We gingen met Andre Rieu (bus) vanuit Eys naar Banneux..  
Na een tussenstop in Nijswiller en Lemiers om ook bedevaartgangers op te halen volgde een leuk 
reisje door Duitsland en België.   
Tijdens de reis werd er ook al een gedeelte van de 
rozenkrans gebeden om bescherming en hulp van 
Onze Lieve Vrouw Maria te vragen.  
Om 11.00 uur verzamelden we ons met vele 
bedevaartgangers in de Franciscus kapel voor de 
pontificale H Mis.  De hoofdcelebrant was Deken 
Bronneberg geassisteerd door een groot aantal 
concelebranten waaronder kapelaan Siju uit Eys en  
2 acolieten waarvan één uit Eys.   
Na de plechtige eucharistieviering was in de 
hospitaliteit een gezamenlijke heerlijke lunch. In de 
middag was er nog een fijne processie via de 
gedenkstenen naar de bron. Tenslotte bood het 
programma nog de gelegenheid om een zeer indrukwekkende ziekenzegening mee te maken met 
aanbidding van het Allerheiligste en zang en voordracht uit de lezingen in diverse talen. 
Het was een inspirerende en fijne bedevaart naar Banneux. Dank aan de organisatoren en hopelijk 
mogen we deze dag nog vele jaren beleven.                                      
                                                                                                                          Pierre Heinen 
 
 
 
Geestelijke verarming 
 
Een van de meest tragische gevallen van comfort, welvaart en rijkdom is de ‘geestelijke’ 
verarming van de mens. 
Vele mensen hebben een sjieke villa vol elektronische snufjes en een rijk voorziene 
diepvries, maar hun hoofd is leeg. 
Doen hun auto weg, hun tv, hun video en het dagelijkse weer, en ze weten niets meer te 
vertellen. Ze zijn volledig uitgepraat. 
Leeg – zonder fantasie – zonder gedachten. 
Materie met de materie. 
Verzet je tegen deze stroming, want ook jij wordt bedreigd.  Pas op, laat je niet herleiden tot 
een automaat, die van buitenaf bediend wordt, 
maar van binnen dood is.  Zoek naar een beetje stilte, wat rust, een paar minuten 
meditatie… 
Luister naar een ernstig gesprek, lees een ernstig boek, een zinvolle roman.  Span je in om 
tot persoonlijke gedachten te komen, tot een eigen weg, een eigen leven.  
Maak je los van de vaste clichés die rondom je in de mode zijn.  Geniet van welvaart en 
comfort, maar laat je geest en je hart niet vergrijzen met de grijze materie in een kleurloos 
en zinloos bestaan. 
 
Vreugde en geluk beginnen altijd van binnenuit te groeien, nooit van buitenaf 
  
Phil Bosmans, Dagboek 365 

 

 

 

 

 



K E R K D I E N S T E N    P A R O C H I E   H. A G A T H A   E Y S 

 
 
Zo.   6 okt.   9.45 uur 

 

16.00 uur 

Gest. Jrd. Mia en Stef Boltong – Janssen 

Gest. Jrd. ouders Delarosette – Mertens 

Dierenzegening 

 

Ma.   7 okt. 18.30 uur 

19.00 uur 

Rozenkransgebed m.m.v. Dameskoor 

Jaardienst Monique Conjaerts en voor verjaardag van 

Frans Conjaerts  

Jaardienst Thérèse en Harie Cox - Lardinois 

 

Zo.  13 okt.   9.45 uur Jaardienst ouders Houben – Schümmer en zoon Jos 

Jaardienst gezusters Houben 

Jaardienst ouders Huntjens – Marcus 

Jaardienst ouders Hubert en Lieschen Houben – Schümmer 

en zoon Jan 

Jaardienst Theo Flipsen 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

Jeu Senden (collecte) 

Ouders Schmitz – van Helden en zoon Lei 

 

Ma.  14 okt. 19.00 uur Ouders Math en Jeanne Gulpen - Gehlen 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

 

Zo.  20 okt.   9.45 uur Wereldmissiedag m.m.v. Hanzon Vocaal 

1e Jaardienst Ans Loneus – Berger 

Jaardienst Jo Palosi 

Hein Muyrers 

 

Ma.  21 okt. 19.00 uur Ouders Xhonneux – van Kan en kinderen 

 

Zo.  27 okt.   9.45 uur 1e Jaardienst Hein Senden 

Gest. Jrd. ouders Schmetz – Heinen 

Gest. H. mis ouders Xhonneux – van Kan en overl. familie 

 

Ma.  28 okt. 19.00 uur Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 
 
 
 

Diensten in de maand november 2024 

Zaterdag   2 november om 18:30 uur Allerzielenviering kerkhof met gezinsmissengroep 

Zondag     3 november om 16:00 uur  Allerzielenviering 

Maandag  4 november om 18:45 uur Rozenkransgebed 

Zondag         24 november om 09:45 uur Ceciliafeest 

 

Collectes 

Periode van 20 april t/m 31 augustus 2024 totaal: € 2.839,01 (incl. extra diensten) 

 

Parochieblad                                                                                                                        

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad gelieve in te leveren vóór  

donderdag 24 oktober a.s. bij het secretariaat van onze pastorie. 

 


