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“VAKANTIE”                                                                                                                             
De zomertijd is weer aangebroken, een seizoen waarin velen van ons de kans 
grijpen om te genieten van een welverdiende vakantie. Het is een tijd van rust, 
ontspanning en het herontdekken van de schoonheid om ons heen.  Of u nu de 
bergen intrekt, naar de kust vertrekt of de stilte van een landelijke omgeving 
opzoekt, de vakantieperiode biedt ons de mogelijkheid om even afstand te nemen 
van de dagelijkse beslommeringen en ons te richten op wat werkelijk belangrijk is. 

Vakantie is niet alleen een fysieke reis, maar ook een geestelijke.  Het is een 
gelegenheid om ons hart en onze ziel te verfrissen, om tijd door te brengen met 
onze geliefden en om dichter bij God te komen.  In de natuur, in de stilte, in het 
lachen en het samenzijn met anderen, kunnen we de aanwezigheid van God voelen en onze band met 
Hem versterken.  Moge deze vakantieperiode een tijd van vernieuwing en vreugde zijn voor ieder van 
ons.                                                                                                                                                                
Ik wens u allen een gezegende en vreugdevolle vakantie. Moge U de rust en de schoonheid van Gods 
schepping ervaren, en terugkeren met hernieuwde kracht en een vervuld hart.      – Kapelaan Siju -                     
                                                                                                                    

HUISBEZOEK KAPELAAN                                                                                                                                                                           
In deze bijzondere en soms uitdagende tijden is het persoonlijk contact belangrijker dan ooit.   Mocht u 
graag een keer met kapelaan Siju willen spreken, schroom dan niet om hem even te bellen of een     e-
mail te sturen.  Of het nu gaat om een luisterend oor, een bemoedigend gesprek of een pastorale vraag, 
de kapelaan staat voor u klaar.  Het persoonlijk contact blijft waardevol, zeker in deze tijden van crisis.    
Een huisbezoek kan u helpen om uw zorgen te delen, uw geloof te verdiepen en bemoediging te vinden 
in uw dagelijkse leven. Samen staan we sterker, en met Gods hulp kunnen we elke uitdaging aan.                                                                                  

U kunt ook een mail sturen naar: h.agatha.eys@hetnet.nl of bellen met  043-4511243 of 06 18242777. 

 
DONATEURSACTIE OCTAVIA 
Het dameskoor houdt de jaarlijkse donateursactie in de laatste week van juni en de eerste week van juli. 
Wij bevelen de actie van harte aan.  Zo kunt u een blijk van waardering tonen.   Hartelijk dank. 
 

WIJ FELICITEREN DE VORMELINGEN VAN ONZE PAROCHIE 

David Boltong 

Max Houben 

Lincy Van Laar 

Stella Niks 

Mathijs Pálosi 

Stijn Wattel 
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NIEUWSBRIEF 
In de eerste week van juli wordt huis-aan-huis een Nieuwsbrief bezorgd met actueel nieuws over onze 
parochie, zoals gepresenteerd op de parochie-avond.  Het betreft hier nieuws over de positie van onze 
kerk binnen onze gemeenschap, zowel op organisatorisch als ook financieel gebied. Wij bevelen het 
lezen van de Nieuwsbrief van harte aan en vragen u om de oproepen die erin vermeld staan met 
welwillendheid te overwegen. 
 

DAMESKOOR OCTAVIA EN KERKELIJK ZANGKOOR ST.CECILIA 
Op zaterdag 29 Juni namen de beide koren deel aan een korentreffen, een 
muzikaal optreden van alle koren die onder de muzikale leiding staan van onze 

dirigent Bart van Kerkvoort en diens echtgenote.  Een feestelijke avond is het geworden.  
Op zondag 7 juli verzorgt het dameskoor de muziek tijdens de Mis om 9.45 uur.                           
Daarna begint de repetitievakantie.  Maar het muzikale bloed kruipt waar het niet gaan kan en dat 
betekent dat de heren, die niet met vakantie zijn, de Mis muzikaal verzorgen: er is een spoedrepetitie om 
9.15 uur en daarna "treden zij op".   De kerkganger hoeft dus geen muziek te missen!   Wees ook welkom 
wanneer u een repetitie wilt horen!   Mogelijk raakt u geïnspireerd!  
 
KERKDIENSTEN                                                                                      
Maandag 5 – 12 – 19 en 26 Augustus is er géén Heilige Mis om 19:00 uur 

DEUR OPEN                                                                                                                                          
In de zomermaanden is op zondag de deur van onze kerk open en kunnen 
passanten onze kerk ook van binnen zien. Ook is er een folder met informatie 
over de kerk en haar specifieke bezienswaardigheden. 

INZAMELINGSACTIE KLEDING GROOT SUCCES 
Op zaterdag 25 mei heeft de Stichting Missiecomité Eys-Nijswiller-Wahlwiller de inzamelingsactie 
gehouden van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel.  
Op het kermisplein in Eys stonden twee grote containers gereed, waarin de opgehaalde kleding etc. werd 
verzameld.  Het totale resultaat was 8650 kg, bijna 9 ton.  Dat is een geweldig resultaat.                          
De opbrengst van de actie is, zoals gebruikelijk, voor de projecten van de Gorettistichting in India.  
Het Missiecomité bedankt alle mensen die kleding hebben gedoneerd en natuurlijk alle vrijwilligers die 
geholpen hebben met flyeren en met ophalen.  
Heeft u in de loop van het jaar nog kleding, dan kunt u die op onderstaande adressen afgeven:  

- Pastorie, Wezelderweg 14, Eys  

- Fam.Didden, Hoebigerweg 33, Eys (onder carport), 043-4511851 

- Fam.Sevarts, Nachtegaalstraat 9, Eys, tel. 043-4512034 

 

ELKAAR HOOP GEVEN                             (Phil Bosmans) 

Er is teveel geweld in de wereld en tussen de mensen. 

Grootmachten kunnen de wereld opblazen. 

Ze hoeven alleen maar de lont aan te steken. 

Vroeger bleven de gevolgen van de menselijke domheid en kortzichtigheid beperkt wegens 

technisch onvermogen. 

Thans worden de gevolgen stilaan catastrofaal. 

Er is een te grote kloof ontstaan tussen het technisch kunnen van de mens en zijn geestelijke en 

morele ontwikkeling. 

 

Laat ons nieuwe wegen gaan. 

Elkaar hoop geven. 

Er is hoop! 

De zon is niet moe en staat elke dag weer op. 

Er worden nog kinderen geboren met lachende ogen. 

Er zijn nog zoveel mensen met ’n hart onder hun jas. 

Elkaar hoop geven is elkaar leven geven! 

Elkaar hoop geven is zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. 

Vrede en alle goeds. 

Waar een bloem weer bloeien kan zullen op een dag duizend bloemen staan. 
 
 



 
 

 

NIEUWE BISSCHOP VAN ROERMOND  Mgr. Ron van den Hout 

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond.   Mgr. Van den 
Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden.  Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 
2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op 
de zetel van Roermond. 

Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen 
bisschopswijding meer plaats te vinden.  Wel zal hij tijdens een 
pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal 
in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen.  Vanaf dat 
moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond 
over. 

Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 
november 1964 geboren in Tilburg als oudste in een Brabants 
gezin van drie kinderen.  Hij groeide op in Diessen, een dorp in de 
huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg.  
Afkomstig uit een familie met een agrarische achtergrond koos 
Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch.  
Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn 
priesterroeping.  Van 1987 tot 1993 volgde hij de priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in ‘s-
Hertogenbosch.  Op 5 juni 1993 werd hij tot priester gewijd.  Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan 
in zijn stageparochie in Helmond. 

Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit 
Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament.  Terug in het bisdom van ’s-
Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de Bommelerwaard, als deken van het 
dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012).  Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 
2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd verdedigd.  Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den 
Hout vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.  Ook gaf hij les aan diverse 
priesteropleidingen, waaronder het grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude 
Testament was.  Op 1 april 2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-
Leeuwarden.  Hij koos toen voor de wapenspreuk ‘In exilio spes’ (In ballingschap is er hoop). 

Diocesaan administrator Mgr. René Maessen en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zeer verheugd 
met de benoeming van Mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het kathedraal kapittel en de 
medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg.  Zij zijn ervan overtuigd dat hij een 
waardige opvolger zal zijn van de helaas veel te vroeg overleden Mgr. 
Smeets. 

VAKANTIEHEILIGE SINT-CHRISTOFFEL                                                                                                                                                   
Zijn feestdag is pas eind juli, maar het is goed om aan het begin van de 
zomer even aan Sint-Christoffel te denken.  Niet omdat de 
bisschopskerk in Roermond naar hem vernoemd is, maar omdat hij de 
patroonheilige van de reizigers is.  Christoffel – Sjtuf zeggen ze in 
Roermond – is de vakantieheilige bij uitstek.  Het is goed om bij het 
begin van een reis even zijn voorspraak te vragen voor een veilige tocht 
en dito thuiskomst.  In veel parochies worden in deze tijd van het jaar 
ook auto- en motorzegeningen gehouden.  Niet omdat onze ‘heilige koe’ 
zó heilig is, dat ie gezegend moet worden, maar omdat we om een 
veilige en voorspoedige reis vragen.  Vaak worden er dan ook medailles 
of sleutelhangers met een afbeelding van Christoffel uitgedeeld. 

Christoffel of Christoforus betekent letterlijk: de Christusdrager.  Hij was een boom van een vent die 
reizigers op z’n schouders naar de overkant van een rivier droeg.  Toen hij op een dag een kind wilde 
overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds zwaarder.  Toen hij opkeek, zag Christoffel dat hij Christus op 
zijn schouders droeg.  Christoffel liet zich dopen en trok de rest van zijn leven als prediker rond. 

 
BENOEMING                                                                                                                                                    
Mevrouw Hedy Lahije is, op verzoek van pastoor Bronneberg, door het bisdom opnieuw benoemd als 
buitengewoon bedienaar van de heilige Communie, voor een periode van 3 jaar.  Gefeliciteerd. 

 
 



 
 

K E R K D I E N S T E N    P A R O C H I E   H. A G A T H A   E Y S. 

Ma.     1 juli  19.00 uur Geen H. mis 

 

Di.     2 juli     9.00 uur Einde Schooljaarviering 

 

Zo.     7 juli     9.45 uur Zeswekendienst Frans Conjaerts 

Jaardienst Mia Conjaerts - Theunissen 

Gest. Jrd. ouders Schmitz – van Helden 

Gest. Jrd. Jeany van Wersch – Heuijerjans 

Treesje Heuijerjans – Quaedflieg 

Leo Schmitz 

 

Ma.     8 juli   19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo.   14 juli     9.45 uur Jaardienst Jo Merken 

Gest.jrd. ouders Huijnen - Eussen 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

 

Ma.   15 juli   19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo.   21 juli     9.45 uur Jaardienst Jo Niessen 

Jaardienst Raymond van Loo 

Gest. Jrd. ouders Kruijen – Peukens 

 

Ma.   22 juli   19.00 uur Geen H. mis 

 

Zo.   28 juli     9.45 uur Jaardienst Jozef Colleye en Suze Colleye – Sparreboom 

 

Ma.     29 juli   19.00 uur Geen H. mis 

 
 
DEKENALE BEDEVAART BANNEUX  
Op donderdag 29 augustus 2024 zal de jaarlijkse bedevaart naar 
Banneux plaatsvinden voor alle parochies van het dekenaat Gulpen.    
Het thema van dit jaar is: “Veilig onder Maria’s mantel!”   
We vertrekken tussen 8.15 uur en 8.45 uur vanaf het kermisplein 
(exacte vertrektijd wordt doorgegeven).  Om 11.00 uur is de plechtige 
hoogmis met deken Bronneberg, om 14.00 de gebedsweg van de 
genadekapel naar de bron en om 15.00 uur het plechtige lof met 
ziekenzegening in de grote kerk. 
De kosten bedragen € 20.  Opgeven kan tot 5 augustus bij:                                           
- het secretariaat (043-4511243),  - José Niessen  -  Hedy Lahaije of  - Jo Urlings (06-50218760). 
Lunchen: dit jaar is de mogelijkheid om deel te nemen aan de lunch in de Hospitaliteit.   De kosten 
bedragen € 17,00 te voldoen bij aanmelding. 
Misintenties: deze kunt u opgeven bij uw contactpersoon.  De kosten bedragen € 5,00. 
Rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen, begeleiders betalen €10.   
Als de rolstoelgebruikers in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn.                     
Nadere informatie over vertrektijd wordt tijdig bekend gemaakt. 
 
PAROCHIEBLAD:                                                                                                                                                                   

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór             

donderdag 25 juli a.s. bij het secretariaat van onze pastorie. 

 


