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VEERTIGDAGENTIJD: tijd om te bidden                                                                                                    

Vorige week vroeg een van mijn collega mij: “hoe bevalt het hier in heuvelland?” “Geweldig,” 

antwoordde ik, “er is alleen één nadeel als je in deze regio woont. "Hoezo?" vroeg mijn collega. ‘Nou, 

de dagen lijken hier voorbij te vliegen,’ antwoordde ik. Ik heb het gevoel dat we onlangs Kerstmis 

vierden, maar nu staan we op het punt PASEN te vieren. We zijn al begonnen met de vastentijd, een 

tijd om te ‘vasten’, dat wil zeggen om zich te onthouden van bepaald voedsel of andere dingen die we 

heel lekker vinden, bijv. vlees, snoep, chocolade, alcohol, roken. Maar er is nog een ander belangrijk 

onderdeel van de vastentijd dat wij minder goed kennen, namelijk ‘bidden’. Paus Franciscus legt in zijn 

toespraak uit waarom bidden zo belangrijk is in de Vastentijd. Hij zei: “bidden is een plicht, het brengt 

de behoefte tot uitdrukking om te antwoorden op de liefde van God, die ons altijd voorafgaat en ons 

ondersteunt.” Een christen bidt immers in het bewustzijn dat hij onwaardig is bemind te worden. Het 

gebed zal verschillende vormen kunnen aannemen, maar wat werkelijk telt in de ogen van God, is dat 

het zo diep graaft binnen in ons dat het de hardheid van ons hart doet afbrokkelen om het steeds meer 

tot Hem en zijn wil te bekeren. Dus de komende tijd een kans om dichter bij Hem te komen, om onze 

relatie met Hem te versterken. Hij wordt belangrijk naarmate we tijd voor Hem vrijmaken.  

                                               Kapelaan Siju 

VASTENACTIE 2024: Leven in een veranderende wereld  

In de Goede week zullen de leden van het Missiecomité de 

jaarlijkse collecte houden in het kader van de Vastenactie. Dit 

jaar worden o.a. gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe ondersteund. Deze gemeenschappen 

zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de 

mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In 2023 waren er in grote delen van het land echter 

lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten. Om de toegang tot schoon water te 

verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en dieren, gaan Vastenactie vier waterpunten 

installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt 

en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen – 

met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen – van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer 

verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. 

Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. Uitgebreide informatie treft u 

aan op de website: www.vastenactie.nl  

Hoe kunt u bijdragen ? De leden van het Missiecomité zullen de vastenactiezakjes in de Goede Week 

huis aan huis ophalen. Wanneer u niet thuis bent en toch een bijdrage wilt doen, kunt u het 

vastenactiezakje deponeren in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Ook kunt u een bijdrage 

overmaken op rekeningnummer NL23 RABO 0361 5389 28 ten name van Missiecomité o.v.v.  

Vastenactie 2024.  
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GROTE SCHOONMAAK KERK: doe mee ! 

Ieder jaar voor Pasen ondergaat onze kerk een grote 

schoonmaakbeurt. Dat gebeurt door een groot aantal vrijwilligers. De 

schoonmaak is opgedeeld in 2 taken.  

Dit jaar wordt op zaterdag 16 maart het ‘grovere’ poetswerk gedaan. 

Dat wordt m.n. gedaan door onze mannelijke vrijwilligers. Die dag 

worden de taken in ‘hogere sferen’ (o.a. muren en plafonds) 

aangepakt.    Op maandag 18 en dinsdag 19 maart komt het andere 

werk aan de beurt (o.a. banken, vloeren, koperwerk). Zo zorgen we 

ervoor, samen met de vrijwilligers, dat onze kerk er met Pasen weer 

op zijn ‘Paasbest’ uitziet. 

Wanneer u nu denkt: ‘ik zou best ook graag mee willen doen’, kunt u 

zich melden bij José Niessen.    U kunt haar bereiken op nummer   

06-19604715. Vele handen maken licht werk.  

 

 
ZIEKENCOMMUNIE donderdag 21 maart                                                                                                        

Degenen die voor Pasen de ziekencommunie thuis willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan 

Mevr. Hedy Lahaye (043-4512780) of aan het secretariaat tijdens de openingsuren (043-4511243). 

 

HANDWASSING  Witte Donderdag 28 maart                                                                                    

Door Hedy Lahaye (tel.043-4512780) worden de komende weken hiervoor parochianen benaderd en 

wel met name communicantjes, vormelingen, nieuwkomers, bruidsparen of rouwenden. Zij mogen 

dan plaatsnemen op het priesterkoor voor de handwassing. U kunt zich ook zelf bij haar aanmelden. 

 

AANBIDDING WITTE DONDERDAG 28 maart 

Aansluitend aan de viering van het Laatste Avondmaal met handenwassing op Witte Donderdag, is 

er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste dat uitgestald staat op het altaar, beschut door 

leden van onze schutterij. Diverse verenigingen zorgen met tussenposen voor zang en gebeden.  

20.00 tot 21.00 uur:  Ouderen, Gezinsmissengroep, Zij Actief. 

21.00 tot 22.00 uur: Zonnebloem, dameskoor Octavia, Missiecomité en kerkelijk zangkoor St Cecilia. 

Wij nodigen u als parochiaan graag uit om hierbij ( kort) aanwezig te zijn: het is een mooi moment 

om te bidden en tot rust te komen. 

 

WEGKRUISENTOCHT Goede Vrijdag 29 maart                                                                            

Deze start Goede Vrijdag om 19.00 uur vanuit de kerk in Eys, bij elk van de 14 wegkruisen is er een 

korte overweging. Door de Schola Cantorum zal tijdens de overweging in de kerk van Wahlwiller 

gezongen worden.                                                                                                                                 

In de kerk van Nyswiller zal het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia zingen.                                                 

In de kantine bij het voetbalveld van Nyswiller wordt een korte pauze gehouden.                               

De route is als volgt:                                                                                                                          

Start kerk Eys – Kruis pastorie Wezelderweg – Kruispunt Wezelderweg/Zwarte Brugweg –           

Kruis Taandel – Kruispunt Hoebigerweg/Kelderweg – Kruispunt Op de Kamp/Nyswillerpad –        

Kruis Karstraat – Kruis Botterweck – Kerk Wahlwiller – Kruis boerderij de Lanteern Wahlwiller –    

Kerk Nyswiller – Pauze in voetbalkantine Nyswiller (ca. 21.00 uur) – Kruis boerderij Huynen Nyswiller 

– Kruis driesprong - Kruispunt eik Karstraat – Kerk Eys. 

Er zal onder alle weersomstandigheden worden vertrokken!!   

 

 



 

 

 

DE KOREN OP WEG NAAR PASEN 

 

Kerkkoor St.Cecilia en dameskoor Octavia zijn al druk aan het oefenen voor de Missen in de Goede 

Week en Pasen. Met name de heren hebben dan een topprestatie te leveren met het muzikaal 

verzorgen van de Mis op Witte Donderdag, de Kruisweg op Goede Vrijdag, de Paaswake en tenslotte 

samen met de dames de feestelijke Mis op Paaszondag. Wanneer u dinsdagavond langs het patronaat 

wandelt, kunt u de vorderingen al horen!  

Op zondag 3 maart zal dameskoor Octavia de Hoogmis opluisteren van 9.45 uur. Het dameskoor zal 

in 2024 met regelmaat de Hoogmis op zondag opluisteren. Zij verzorgden altijd de Mis op de 

zaterdagavond. Door het wegvallen van deze Mis, zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Zo kunnen we 

toch blijven genieten van de zang van Octavia. 

Op Paasmaandag zal Hanzon Vocaal, zoals we gewend zijn, de Mis van 11.00 uur opluisteren met 

liederen en teksten. Ook Hanzon is druk bezig met repeteren om er weer een mooie dienst van te 

maken.  

U ziet: de koren doen hun uiterste best.  Wanneer u nu denkt: 'wat leuk', zeggen we: Meld u aan!! 

 

 

SACRAMENTSPROCESSIE dit jaar op zaterdagavond 1 juni 

 

Voor onze pastoor en onze kapelaan is het steeds vaker puzzelen om in de weekeinden invulling te 

geven aan de kerkdiensten in onze dorpen. Soms lukt het niet en moet er geschoven worden met 

diensten en/of tijdstippen. 

Zo stond zondag 2 juni de Sacramentsprocessie in Eys gepland; dit valt evenwel samen met de grote 

bronk in Nijswiller. In goed onderling overleg is daarom besloten de Sacramentsprocessie naar de 

Piepert dit jaar in Eys op zaterdagavond 1 juni te laten plaatsvinden. We vertrekken dan vanaf de kerk 

om 18.00 uur. 

Noteer de datum alvast in uw agenda. We hopen dat iedereen begrip hiervoor heeft.  Daarbij is 

opgemerkt dat een aantal jaren terug de processie ook al een keer op de zaterdagavond naar de 

Piepert is gegaan. Dat is toen goed bevallen.  

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact op met het secretariaat. 

 

 

JAARLIJKSE CHRISMAMIS                                                                                                                                                                                             

Bij het toedienen van sacramenten als doopsels, vormsels, bedieningen en wijdingen worden 

heilige oliën gebruikt. Deze oliën worden in elk bisdom één keer per jaar door de bisschop of 

hulpbisschop gewijd. Dit gebeurt tijdens de zogeheten ‘chrismamis’ in de Goede Week. In ons 

bisdom is het al jaren gebruik dat deze chrismamis plaatsvindt op de vooravond van Witte 

Donderdag: de woensdagavond dus. Dit jaar is dat op 27 maart. 

De chrismamis wordt opgedragen in de kathedraal in Roermond en vertegenwoordigers van alle 

parochies in het bisdom zijn welkom om de wijding mee te vieren. Alle priesters van het bisdom 

worden bovendien uitgenodigd om tijdens deze viering hun wijdingsbelofte te vernieuwen. De 

chrismamis begint om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Iedereen is welkom. 

 

 

 

 

 



 

 

BEDEVAARTEN NAAR LOURDES EN BANNEUX                                                                             

Eind april/begin mei biedt het Huis voor de Pelgrim in Maastricht een bedevaart naar Lourdes aan 

met de TGV. In september zijn er nog eens drie Lourdesbedevaarten per vliegtuig of bus. 

In samenwerking met Caritas Banneux Bisdom Roermond worden ook bedevaarten naar Banneux 

aangeboden. Er zijn twee triduüms: van 10 t/m 14 mei en van 27 september t/m 1 oktober. Tijdens 

deze weken is er op 13 mei en 30 september ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

dagtocht naar Banneux vanaf diverse opstapplaatsen in Limburg. 

Naast de reizen naar Lourdes en Banneux organiseert het Huis voor de Pelgrim dit jaar ook 

bedevaarten naar Assisi, Rome en Santiago de Compostela. Daarnaast zijn er in samenwerking met 

pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat ook wandelingen langs kloosters en abdijen. Voor 2025 

staat een grote nationale bedevaart naar Rome op het programma. 

 

RELIEK HEILIGE BERNADETTE komt naar Limburg   

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een 

stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang 

door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. 

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. 

Ook de dag erna kan de reliek nog in Maastricht vereerd worden. Op 3 april is er een programma in 

de Munsterkerk in Roermond en op 4 april in Klein-Lourdes in Tienray. Daarna gaat de rondgang 

verder langs tal van kerken in de andere Nederlandse bisdommen. De tocht eindigt op zondag 28 

april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Op al die plekken worden vieringen, processies en 

activiteiten rond de reliek georganiseerd. 

 

BernadetteSoubirous 

De Heilige Bernadette Soubirous (1844 - 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de 

Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit 

tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt 

bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-

Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een 

glazen schrijn in de kloosterkapel. 

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van 

de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn 

in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in 

processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken 

voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van 

landen ontvangen. 

 

KERKDIENSTEN IN APRIL:   

Maandag 1 april   11.00 uur:   2de Paasdag m.m.v. Hanzon Vocaal 

Zondag  28 april        9.45 uur:   1e H. Communie 

 

 

PAROCHIEBLAD:                                                                                                                                                                   

Indien U mededelingen heeft voor het volgende parochieblad, gelieve in te leveren vóór           

donderdag 21 maart a.s. bij het secretariaat van onze pastorie. 

 

 



 

K E R K D I E N S T E N    P A R O C H I E   H. A G A T H A   E Y S. 

 

Zo.    3 mrt   9.45 uur Jaardienst Jos Huppertz – Vaessen 

Jaardienst Wiel Conjaerts 

Mia Van Wersch – Pasmans (collecte) 

Ans Loneus – Berger (nms. wandelvrienden) 
 

Ma.    4 mrt 18.45 uur 

19.00 uur 

 

Rozenkransgebed 

Finy Mager – Schijnen (collecte) 
 

Zo.  10 mrt   9.45 uur GEZINSMIS MET COMMUNICANTJES 

Gest. Jrd. ouders van de Weijer – Bremen 

Gest. Jrd. ouders Mullenders – van Wersch 

 

Ma.  11 mrt 19.00 uur Gest. H. mis Guillaune en Bertha Xhonneux 

Jaardienst André Kösters en ouders Kösters – Meens 

Ouders Duisings - Winthagen 

 

Zo.  17 mrt   9.45 uur 1e Jaardienst José Broers – Spierts  

Jaardienst Wiel Wenders  

Gest. Jrd. ouders Schoffelen – Maassen 

Gest. Jrd. ouders Noteborn – Reijnders 

Gest. Jrd. Martha Senden – Drummen 

Gest. Jrd. ouders Grooten – Schrijvers 

Gest. Jrd. Hubert en Maria Vanwersch – Mannens 

Zef Muyrers 

 

Ma.  18 mrt 19.00 uur H. JOZEF 

Ouders van de Weijer – Bremen en familie 

 

Zo.  24 mrt   9.45 uur PALMZONDAG 

Jaardienst Clara Wenders – Limpens 

Jaardienst Sjra Horbach 

Jaardienst Hub en Bertha Urlings - Jongen 

Voor leden en overl. leden van Handbalver. ESIA 

  

Ma.  25 mrt 19.00 uur Gest. Jrd. Sjeng Senden en overl. fam. leden  

Senden - Lenaerts  

 

Do.  28 mrt 19.00 uur Witte Donderdag met handwassing 

  

Vr.  29 mrt 10.00 uur 

15.00 uur 

19.00 uur 

Goede Vrijdagviering met school 

Goede Vrijdagviering incl. kruisweg 

Kruisentocht 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Za.  30 mrt 21.00 uur PAASWAKE 

Gest. Jrd. Michel Creusen 

Gest. H. mis Guillaume en Bertha Xhonneux 

 

Zo. 31 mrt    

  9.00 uur 

 

11.00 uur 

 

 

PASEN      

GEZINSMIS 

Jaardienst Fer Gulpen 

HOOGMIS m.m.v. de koren St. Cecilia en Octavia 

Jaardienst ouders Hermans – Olischlager 

Jaardienst ouders Pisters – Custers 

Jaardienst ouders Peltzer – Toorens en zoon Hub 

Gest. H. Mis ouders Vanwersch – Souren en familie 

 

Ma.   1 apr. 11.00 uur 2de PAASDAG m.m.v. Hanzon Vocaal 

Jaardienst Wiel en Philon Crutzen - Hollands 

Ouders Franssen – Maas en zoon Jan 

 

 

VLUCHTEND 
 

Gejaagd uit je land, van alles beroofd, 

door ieder verlaten, geen dak boven het hoofd. 

 

Altijd maar weer lopen, nergens een plek, 

ver weg van huis, ver weg van je stek. 

 

Je leeft in een hut, en soms in een tent, 

zonder een naam, wie weet wie je bent? 

 

Verloren de moed, kun je nog hopen? 

Terug kan niet meer, verder maar lopen. 

 

Altijd maar verder, verlangend naar huis, 

nergens echt veilig, nergens echt thuis. 

 

Altijd maar verder nergens voorgoed, 

het is eigenlijk geen leven als je vluchten moet. 
 

Uit: Vluchtelingen, Vluchtelingenwerk, Afdeling voorlichting, Amsterdam. 

 


